
 

 

 

 

 

 

deze burcht is er eentje met een zeer bewogen geschiedenis. daarenboven 

is het de enige overgebleven waterburcht met een vrijwel intact 

verdedigingssysteem in vlaanderen.  

 

De geschiedenis van dit monument gaat terug tot de romeinse bezetting, toen 

er op de zandbank in de leie al een eerste nederzetting was. 879 is het jaar 

waarin vikings met een aanzienlijke troep de stad binnenvielen. Na hun 

doortocht werden de middeleeuwse houten constructies omgebouwd tot een 

donjon (woontoren) met een volledige stenen omheining, compleet met 24 

torens. Het imposante gebouw stond symbool voor de grafelijke macht in het 

woelige Gent. 

 

Uit protest tegen de verhoging van de bierprijs bezetten studenten op 16 

november 1946 het gebouw, de zogenaamde ‘slag om het gravensteen’.  

 

Het Groavekastiel huisvest ook heel wat culturele activiteiten, evenementen 

en activiteiten o.a. tijdens de Gentse Feesten die in juli plaatsvinden. Ook 

kiezen veel inwoners deze locatie uit om hun ‘ joan- se’ (= ja- ze in het gents)  uit 

te spreken.  De kostprijs hiervan bedraagt 624€ voor een 20min-durende 

ceremonie die niet geleid wordt door een priester, maar wel door een 

schepen. Dit koppeltje zag er alvast op hun paasbest uit.  
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